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Kruiskerk, zondag 24 maart 2024, 17.00 uur 
Seniorendienst 
 
Thema: Een Koning op een ezel 
 
m.m.v.  
- Christelijk gemengd koor “Ex Animo” uit Zwartebroek, o.l.v. Evert van de Veen 
- Gino Kalkman, piano 
- Geurt Albert Buitenhuis, orgel  
- voorganger: ds Martin van der Klis 
 
 
Voor de dienst: (aanvang enige minuten voor 17 uur) 
 
Koorzang: “Er is een Verlosser” 
 

Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
 
Jezus mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias 
maakt van zonden vrij. 
 
Dank U, o mijn Vader, 
U gaf Uw eigen Zoon, 
Uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 
 
Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwig 
 
Dank U, o mijn Vader, 
U gaf Uw eigen Zoon, 
Uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 
 

 
Koorzang met samenzang: Gouden harpen ruisen 

 



1. Koor:  
  Gouden harpen ruisen 
 bij der Eng'len zang; 
 paarlen poorten beiden 
 's Konings hemelgang. 
 Jezus, Gloriekoning, 
 vol van majesteit, 
 ging Zijn troon bestijgen, 
 Hem omhoog bereid. 
 Allen:  
  Dood en graf verwon Hij! 
 Juicht uit volle borst; 
 Jezus voer ten hemel, 
 glorie onze Vorst! 
  
2. Koor:  
  Hij, Wiens dood verlossing 
 schonk aan u en mij, 
 zit gekroond met glorie 
 aan Zijns Vaders zij. 
 Jezus heeft verwonnen 
 dood en hel aan 't kruis. 
 Jezus, Gloriekoning, 
 ging naar 't Vaderhuis. 
 Allen:  
  Dood en graf verwon Hij! 
 Juicht uit volle borst; 
 Jezus voer ten hemel, 
 glorie onze Vorst! 
  
3. Allen: 
  Biddend voor Zijn kind'ren 
 in dat zalig oord, 
 roepend hen tot glorie 
 eeuwig, ongestoord; 
 lief'lijk plaatsbereidend 
 voor Zijn toevend kind, 
 daar waar Jezus eeuwig 
 leeft en hen bemint. 
 Dood en graf verwon Hij! 
 Juicht uit volle borst; 
 Jezus voer ten hemel, 
 glorie onze Vorst! 
 
17.00 of iets na 17.00 uur: 
 
Welkom door Nico van de Bunt 



 
Ouderling van dienst (Fije Visscher) geeft predikant een hand 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Lied 558:1,2,8,9 
 
1. Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, 
 Kyrie eleison. 
  
2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
 vorst die op een ezel rijdt 
 en om Sions onwil schreit, 
 Kyrie eleison. 
   
8. Om de doornen van uw kroon, 
 om de gees'ling en de hoon, 
 roepen wij, o Mensenzoon, 
 Kyrie eleison. 
  
9. Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
 om de speerstoot in uw zij, 
 ga aan onze schuld voorbij, 
 Kyrie eleison. 
 
Gebed 
 
Koorzang: Agnus Dei 
 

Lam van God, Lam van God,  
dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons.  
 
Lam van God, Lam van God,  
dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, geef vrede,  
Heer, geef vrede overal, 
Heer, geef vrede overal.  
 
Amen (6x) 
 



Lam van God, Lam van God,  
dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons.  
Amen (6x)  

 
 
Bijbellezing: Markus 10:32-34 (NBV21) 
 

[32] Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen 
waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf 
weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen: [33] ‘We zijn nu op weg naar 
Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan 
de heidenen. [34] Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem 
geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’ 

 
Koorzang: “Hard geslagen, vastgenageld” 
 

Hard geslagen, vastgenageld;  
zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen,  
door zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte koning,  
Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God gekomen,  
geeft de geest en spreekt niet meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden,  
zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand,  
angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers   
– niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen,  
kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  
en haar diepe ernst niet ziet,  
kijk naar Hem en zie verwonderd  
wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte paaslam,  
droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam,  
Hij verzoent ons weer met God.  
 



Hier vindt ons geloof een bedding,  
onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding,  
die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  
voor zijn nooit volprezen naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,  
leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 
Alle lof, eer en aanbidding  
voor zijn nooit volprezen naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,  
leeft in hoop die nooit beschaamt. 

 
Bijbellezing: Markus 11:1-11 (NBV21) 
 

[1] Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de 
Olijfberg, stuurde Hij twee van zijn leerlingen vooruit. [2] Hij zei tegen hen: ‘Ga naar 
het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen 
vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en 
breng het hier. [3] En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De 
Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer terugsturen.”’ [4] Ze gingen op weg en 
vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze 
maakten het los. [5] Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie 
dat veulen los?’ [6] Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen 
lieten hen begaan. [7] Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over 
het dier en Hij ging erop zitten. [8] Velen spreidden hun mantels uit op de weg, 
anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. [9] Allen die 
voor Hem uit liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
‘Hosanna! 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
[10] Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. 
Hosanna in de hoogste hemel!’ 
[11] Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij daar alles gezien had, 
ging Hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië. 

 
Zingen: Psalm 118:9,10 
 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
 juicht nu met ons en weest verblijd. 
 O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
 geef thans het heil door ons verbeid. 
 Gezegend zij de grote koning 
 die tot ons komt in 's Heren naam. 
 Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
 wij zegenen u al tezaam. 
  



10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
 ons oog en hart met vrolijk licht. 
 Nu worde 't offer onzer vreugde 
 op zijn altaren aangericht. 
 Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
 o God, U roemen wijd en zijd. 
 Laat aller lof ten hemel rijzen; 
 Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Overdenking: Een Koning op een ezel 
 
Zingen: Lied 556:1,3,5 
 
1. Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
   
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
   
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
Koorzang: “Als ik het wond're kruis aanschouw” 
 

Als ik het wond're kruis aanschouw, 
waar Christus stierf, die 't al volbracht, 
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw 
en 't rijkst gewin slechts schade acht. 
 
Verbied mij dan elk pralend woord 
voor al wat niet uw kruis is, Heer, 
en laat mij, wat m' op aard bekoort, 
ten offer leggen voor U neer! 
 
Te klein is 't offer, dat ik bood, 
al waar' al 't goed der aard' mijn deel. 
Uw wond're liefde, godd'lijk groot, 
eist alles, ja mijzelf geheel. 
 
Lof Hem, die door zijn kruis en dood 
gena voor zondaars heeft bereid! 



Lof Hem en zijne liefde groot, 
alom en tot in eeuwigheid! 
 

Gedicht “Goede Vrijdag” door Nico van de Bunt 
 
Koorzang: Wees gegroet, gij eersteling der dagen 
 
1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
 morgen der verrijzenis, 
 bij wiens licht de macht der hel verslagen 
 en de dood vernietigd is! 
 Here Jezus, trooster aller smarten, 
 zon der wereld, schijn in onze harten, 
 deel ons zelf de voorsmaak mee 
 van der zaal'gen sabbathsvree! 
  
2. Op uw woord, o Leven van ons leven, 
 werpen wij het doodskleed af! 
 Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
 treden we uit ons zondengraf. 
 Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, 
 in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
 en herboren opgestaan, 
 achter U ten hemel gaan! 
  
3. In uw hoede zijn wij wel geborgen, 
 en schoon eerlang 't oog ons breek', 
 open gaat het op de grote morgen 
 na deez' aardse lijdensweek. 
 Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
 als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 
 knielen voor uw dankaltaar! 
 Amen, Jezus, maak het waar! 
 
Koorzang en samenzang: U zij de glorie 
 
1. Allen: 
  U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 Uit een blinkend stromen 
 daald' een engel af, 
 heeft de steen genomen 
 van 't verwonnen graf. 
 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
 



2. Koor: 
  Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
 Weest dan volk des Heren, 
 blijd' en welgezind, 
 en zegt telken kere:  
 'Christus overwint!' 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
3. Allen: 
  Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
 In zijn godd'lijk wezen 
 is mijn glorie groot, 
 niets heb ik te vrezen  

in leven en dood. 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Dankgebed 
 
Collectemoment 
 
Dankwoord, uitnodiging voor de koffie 
 
Zingen van de Geloofsbelijdenis: Voorzichtig Licht 100:1,2,3 (A.F. Troost, melodie: Lied 103c, 
‘Loof de Koning, heel mijn wezen’) 
 
1.  Ik geloof dat God mijn Vader, 

bron van al het goede is, 
die van hemel en van aarde 
schepper, herder, hoeder is: 
Hij zal weiden, medelijden, 
teder als een moeder is. 
 

2.  Ik geloof dat Jezus Heer is, 
die zachtmoedig binnenrijdt, 
aan wie alle dank en eer is: 
zaad, tot ondergang bereid –  
opgestaan en opgevaren 
keert Hij weer in heerlijkheid. 
 

3.  Ik geloof: de Geest, de Trooster, 
en één kerk, de ware bruid, 
de vergeving van de zonden, 
paaslicht dat ons graf ontsluit –  



eeuwig samen zing ik: Amen, 
roep ik, God, uw glorie uit! 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 
Orgelspel 
 
 


